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Mijn eerste plaatje(1)

Als 10-jarig "Indisch meisje" werd ik vanuit Java in 1954 met ons hele gezin door de SS Sibajak in de haven van 

Rotterdam afgeleverd. Wij moesten aan veel vreemde zaken en gewoonten in Nederland wennen maar onze manier 

van koken en musiceren in de huiskamer,  zoals wij gewend waren in Indië, hielden wij in ere en werd de basis om ons 

hier ook senang te voelen.



Mijn eerste plaatje (2)
In 1959 verscheen het plaatje SEND ME THE PILLOW van Lydia dat mijn eerste platenaankoop werd. Zo'n beetje 

alle Indische jongens uit de buurt die bij ons over de vloer kwamen speelden gitaar en lag het voor de hand dat ik het 

in de vocalen moest zoeken. Ik heb dit lied dan ook ontelbare keren in de huiskamer ten gehore gebracht. Krontjong en 

country vormden de muzikale fundamenten van Huize Den Hartog.

In 1963 trad ik toe tot de Rotterdamse formatie JOHNNY & HIS SKYROCKETS , Rock & Roll met een Zuid-

Amerikaans tintje. In 1964 waagde ik de sprong om als "Profi" naar Duitsland te vertrekken met WENDY AND THE 

GARDENIAS wat mij in de volgende 15 jaar zou brengen naar Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Frankrijk en Mexico 

.Door mijn ervaring thuis als enig meisje met 3 broers heb ik mij in de bands altijd als "one  of the guys"  gevoeld. De 

prachtige muzikanten met wie ik al die jaren heb gespeeld vormen een van de mooiste bladzijden uit mijn leven.



Mijn eerste plaatje (3)
De hits uit mijn jeugd zoals BLUEBERRY HILL, BUENO SERA, JAMBALAYA hebben mij richting gegeven maar 

uiteindelijk is mijn smaak breed en divers geworden en kan ik genieten van FRANK SINATRA tot DIANA KRALL en 

van STEVIE WONDER tot SHIRLEY BASSEY. In 1979 heb ik definitief een punt gezet achter mijn muziekcarrière. 

Maar een muziekvrij leven heb ik zeker niet en kan als luisteraar intens genieten van goede muziek hoewel ik het betreur 

dat in de hedendaagse muziekindustrie de visuele aspecten steeds meer op de voorgrond treden.

Liedjes die mij  qua tekst in het hart raken heb ik altijd graag gezongen zoals IF YOU COULD  READ MY MIND van 

GORDON LIGHTFOOT over een mislukte relatie en  YOU'VE GOT A FRIEND  van CAROLE KING over 

vriendschap, verhaaltjes waarin een ieder vaak  iets van zijn eigen ervaringen weet te  herkennen.



Mijn eerste plaatje (4)
Ik woon al weer geruime tijd in Spanje en ben in Benidorm mede-organisator  van jaarlijkse  te houden benefiet-

evenementen waar artiesten zoals b.v. Riem de Wolff en Sandra Reemer voor worden uitgenodigd. In 2015  bezocht ik 

EDU SCHALK en RAY SMITH die hier op een pasar-mini een geweldig optreden verzorgden.

Ja, ja wij hebben hier aan de Costa Blanca in 'n sub-tropisch zonnetje ook onze kumpulans....   ha,ha.

Wieneke den Hartog ( Wendy and the Gardenias)


